de laatste dagen heb ik veel inspiratie voor de nieuwe versie van de website

één van de belangrijkste veranderingen, is dat ik mezelf als bodhisvatta volgens de mahayana traditie profileer

dit is een “gewone” mens, die zelf ervoor kiest naar de verlichting te streven, maar de ultieme verlichting uitstelt om anderen te helpen, die naar verlichting
streven

een maand terug is jessie uit de lucht komen vallen en mijn intuitie zei me, dat het belangrijk was, dat ik haar meenam naar péchon
ik zie haar nog altijd met een mega rugzak klaar staan op de oprit van het ouderlijke huis

nu, één maand en vele gesprekken later, heb ik als een charismatische jonge dame, die het bijzonder goed (in het engels) kan uitleggen, die enthousiasme
uitstraalt, empatisch is en een team kan aansturen, zeer flexibel/wendbaar is, open staat voor nieuwe ideeén, zich zeer goed kan focussen, een sterk analytisch
inzicht heeft ... kortom een dame met een fantastisch potentieel

alleen komt dit fantastische potentieel er hoegenaamd niet uit en dat wordt verklaard door haar zware rugzak

ondanks haar jonge leeftijd, sleurt ze een heleboel zware trauma’s met zich mee

vooreerst was er de scheiding van haar ouders op jonge leeftijd, waarbij haar moeder om financiéle redenen niet voor haar kon zorgen

verder was er het fysieke misbruik, het daaropvolgende drugsgebruik

daarna heeft er een vriendin van haar, die bij haar logeerde, zelfmoord gepleegd omdat ze verliefd was op jessie en deze liefde niet beantwoord was

allemaal behoorlijk heftige dingen, die voor zeer veel blokkades in haar energieveld zorgen, waarbij vooral de blokkade tussen het hartchakra en de zonnevlecht
van een ongeziene grootte orde is

tijdens onze gesprekken is ze zich hier terdege van bewust en ze is er sinds enkele maanden ook actief aan bezig om deze blokkades weg te werken via
journaling, yoga, psychedelica ...

voor mij kwam jessie op het gepaste moment in m’n leven

voor mij was het een mooie gelegenheid om de nieuwe ideeén voor de website af te toetsen, net zoals ik dat ook tijdens de telefoongesprekken met bernard
deed

voor haar was het ook handig, dat ze misschien door deze nieuwe ideeén nieuwe inzichten zouden kunnen verwerven, die haar zouden verder helpen op haar
pad

vandaag had ik een superdag en jessie had een verwarde dag
zodoende waren de verschillen tussen onze energievelden zeer groot en dat voelde wat ambetant aan

toen dit enkele jaren terug met lucie was gebeurd, had ik haar de eerste keer een deadline gegeven om het domein te verlaten

de tweede keer had ik mijn mindset wat veranderd en had ik haar een policy voorgesteld, voorwaarden, die ze diende te respecteren om te kunnen blijven
de derde keer had ik mezelf teruggetrokken om niet meer aan het negatieve veld blootgesteld te worden

enkele maanden terug, was ik fysiek ter plaatse gebleven, maar had ik me mentaal volledig afgesloten in mijn eigen leefwereld

nu was ik tot het besef gekomen, dat ik in alle scenario’s haar veroordeeld had en dat dat oordeel iets over mezelf zei

nu was ik tot het besef gekomen, dat ik eigenlijk zelf bevreesd was voor mijn interne kameleon, die zich aanpast aan de omstandigheden van de omgeving
ik was bang, dat mijn veld zou zakken naar het veld van mijn omgeving en in plaats van dit te overbruggen, door mijn mindset een vijfde maal aan te passen,
probeerde ik mijn omgeving te veranderen

vandaag was dus de dag, dat ik het anders zou aanpakken

tijdens de avondwandeling, besliste ik, dat ik alle chakra’s maximaal zou openlaten, mij niet meer te focussen op het lagere veld van jessie en mezelf zoveel
mogelijke onvoorwaardelijke liefde geven

het gebrek aan onvoorwaardelijke liefde, is de feitelijke bestaansreden van de kameleon en wanneer ik zou vervuld zijn van onvoorwaardelijke liefde, dan had
de kameleon eigenlijk geen reden meer om te bestaan

daar waar ik via de eerste vier scenario’s de kameleon in mezelf zou bevestigen en dus ook een “slecht voorbeeld” zou geven aan jessie, zou ik via deze nieuwe,
vijffde mindset misschien jessie kunnen inspireren om afscheid te nemen van haar kameleon

ik had dus mijn besluit genomen en was tijdens de wandeling begonnen met mezelf te vervullen van onvoorwaardelijke liefde en toen ik terug kwam van de
wandeling, waren onze velden als bij toverslag al bijna volledig gealigneerd, zodat er van ambetante gevoelens geen sprake meer was

deze nacht was ik op één uur klaar wakker en ik zag, dat jessie aan het bingewatchen was

ik dacht wat na bij mezelf hoe ik haar als bodhisattva kon helpen op haar pad

net als tegen michéle had ik haar de laatste dagen al enkele keren gezegd, dat ik haar niet meer verder kon helpen en dat zij nu haar inzichten in concrete acties
diende om te zetten

opeens kreeg ik de ingeving, dat ik haar energieveld nog niet gereinigd had en dat de blokkade tussen haar hartchakra en zonnevlecht misschien kon
weggenomen worden, als we onze beide velden combineerden

ik ben niet zo’n fan van het reinigen van andere mensen hun energieveld

enerzijds omdat mij dat aan therapeuten, en dus business, doet denken

anderzijds omdat het een curatieve one shoot oplossing is en ik meer fan ben van duurzame oplossingen

tot slot omdat het reinigen van andere energievelden ervoor zorgt dat er toxiciteit in mijn energieveld zou komen

maar iets zei me, dat jessie op dit moment mijn energieveld goed kon gebruiken en dat ikzelf er nu ook klaar voor was om dit wel te doen

zodoende heb ik haar gevraagd of het voor haar ok was dat ik a I'improvist haar energieveld te reinigen

ik voelde de bodhisvatta in mezelf naar boven komen als een soort bovennatuurlijke kracht

het energieveld van jessie was ongelooflijk krachtig maar zeer sterk gepollueerd, met blokkades in keel, tussen hart en zonnevlecht en op de seksuele chakra
ik nam zoveel als mogelijk negatieve energie weg, vulde daarna mezelf met onvoorwaardelijke liefde en probeerde zoveel mogelijk van het overschot te laten
overvloeien naar het veld van jessie om de holtes op te vullen

wat ben ik dankbaar, dat jessie in m’n leven gekomen is
wat heeft ze me veel bijgeleerd over mezelf
wat heeft haar bezoek me toegelaten om de beste versie van mezelf te worden

www.toursdesmiracles.org | info@toursdesmiracles.org



http://www.toursdesmiracles.org/
mailto:info@toursdesmiracles.org
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodhisattva

i feel blessed
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